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CNOC IS IER vzw houdt als heemkring de overleveringen en gebruiken van
Knokke in ere, met het achterhalen van geschiedkundige feiten, tevens
door het tijdgebeuren voor de toekomst te bewaren. Jaarlijkse werking
tentoonstellingen, voordrachtavonden (film en dia’s), fietstochten,
ruilbeurzen, Bevrijdingsmars, uitbreiding van verzamelingen (vele
schenkingen). Ieder lid ontvangt het Jaarboek (oktober) en de
bijzondere Brochure (maart) met Gids van het Andere Knokke.

LIDGELD 199S~ : 300 fr. — Ereleden bijdrage vrij - te vereffenen ten
laatste tegen het verschijnen van de nieuwe brochure. Bijdrage storten
op naam penningmeester Harold Van Eeckhoutte op één van volgende nrs
Gen. Bank 280—0427920—90, Kredietbank 478—4202601—29, ALSK 001—0596593—
22. Ook te vereffenen bij een bestuurslid of op de zitdag Gemeenteplein
3 iedere woensdag 11-12 u.
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BESTUUR CNOC IS IER : Ere—voorz. Graaf Leopold Lippens, Zoutelaan 188
- Voorz. Danny Lannoy, Gr. Jansdijk 300 (60 93 92) — Onder—vz. Gaspar
Warnier, Notelarenlaan 12 (62 12 25) — Sekr. André Sandelé, De
Klerckstr. 3 (60 16 43) - Penningm. Harold Van Eeckhoutte, Gr. Jansdijk
317 (60 77 56) — Kommissaris Willy Desmedt, Boudewijnl. 67 (60 63 43) —

bestuursl. Gerard Adriaenssen, Hazegrasstr. 120 (60 22 13); Ghislain De
Groote, Helmweg 33 (61 30 89); André D’hont, Zeedijk 639/47 (60 42 60);
Dirk Overstraete, Kragenho~k 35 (62 08 09); Yves Tourain, Lippenslaan 73
(61 29 92); Henk Warnier, ‘t Walletje 24 (61 17 14)

JAARBOEK - Samenstelling André D’hont en Danny Lannoy. Medewerking
vrij. Uitgevêr vzw Cnoc is Ier. Uittreksels uit het jaarboek moeten de
bron vermelden.
UITGAVEN ook te bekomen op zitdagen, ruilbeurs en bij sekretaris
(korrespondentie)
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DITORIAAL

GETUIGENISSEN

Oorlogen zijn een zeifvemietiging uitgelokt door mensen,- naar bloedige
strijd toe : sneuvelen of overleven, puin nalaten. Wie de bezetter moet
weerstaan, kan nog enkel hopen op de grote dag der bevrijding,- het erfgoed
weeropbouwen. Na 10 mei 1940 volgden voor Knokke meer dan vier jaren
bezetting door de Duitse overweldiger,- ontbering en lijden binnen het
Sperrgebiet. De verlossing kwam op 1 november 1944,- nu vijftig jaar
geleden.
Wie het allemaal beleefde heeft meer dan één herinnering klaar, evenveel
getuigenissen. We brengen ze hier naar voor in ons speciaal nummer over de
Bevrijding van Knokke, met de meest treffende feiten. Oud genoeg met eigen
belevenissen, kunt u er zeker nog nadere bijzonderheden aan toevoegen,- op
zichzelf een dik boek. Wij vatten samen, aan de hand van wat in de maanden
en eerste jaren na de bevrijding opgetekend werd, ook van week tot week
verwerkt in “Victorie”.
Hoe het tot de insluiting van sept.-okt. 1944 kwam binnen de Scheidt Pocket,
wordt duidelijk met de getuigenissen van stafgeneraals der Geallieerden,- met
memoires. Dit kwam binnen hun boek. Er zijn er meer, op lokaal vlak. Uw
heemkring bracht van André D’hont in vijf delen “Knokke onder de Oorlog
39-45” (uitverkocht). Karel Aernoudts (Klaproos), Danny Lannoy (Freedom)
en Constant Devroe (Laatste Witte Vaan) noteerden meer bijzonderheden.
Waar “The 85 days” van R.W. Thompson het standaardwerk is over de vitale
strijd voor het openmaken van de Schelde in de eindstrijd tegen Nazi-
Duitsland. Het leed zonder grenzen lazen we in “Oorlog over Sluis” (Reyne)
en de reeks over Walcheren en West-Zeeuws-Vlaanderen (heemkundige
kringen). Dan zijn er de foto’s die ons de bevrijding laten zien in volle
belevenis, vooral in beeld gebracht door Arthur De Knock, zo bijzondere
momenten door Aimé Warlop, Vandermoere of D’hont. Zij illustreren het
Jaarboek 1994.
De Bevrijdingsmars, ieder jaar op 1 november, laat duizenden op de weg van
Hoofdplaat tot Knokke zelf aanvoelen wat de strijd moet geweest zijn: twee
maanden om de 33 1cm af te leggen. De wandelaar doet er een zestal uren
over, mede achter de vlag met de Maple Leaf van de Canadezen. Een halve
eeuw later.
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