Handelszaken
meer dan 50 jaar
actief - Deel 11

Cycles
Van Dale-Lampo

In 1938 richtte Louis Poleunis zijn
fietsenhandel op in de Lippenslaan bij het
Prince’s Hotel. Gedurende WO II was hij
genoodzaakt zijn winkel te sluiten. De
volgende generatie herdoopte de zaak
in CYCLES René Lampo. In 1977 werd
het pand in de Lippenslaan gesloopt
en verhuisde men naar de Zoutelaan.
Veronique Lampo nam in 1998 het
roer over van haar vader. In 2005 werd
de fietsenhandel totaal vernieuwd en
uitgebreid tot 600 m? handelsruimte.

Muguet

De familie Blondeel startte in 1957 in
de Koningslaan met een bloemenzaak.
Vader Lantsoght nam de zaak in 1961
over en verhuisde later naar de ].
Nellenslaan. Typerend is dat zijn drie
broers ook groene vingers hadden. In
1985 namen zoon Jan en zijn echtgenote
de zaak in handen en verhuisden naar
de huidige locatie op de hoek van de
Koningslaan-Nellenslaan.

Fruitpaleis

In 1950 startten Kamiel Broos en zijn
echtgenote Germaine Dave met hun
zaak. Na het overlijden van moeder
Germaine nam zoon Piet in 1979 de
zaak over. In 2008 werd de fruithandel
geselecteerd bij de 10 beste adressen in
hun branche.
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Hotel Britannia

De hotels van de familie Van Hollebeke zijn een
vast begrip in onze badplaats. In 1928 werd de
Britannia gebouwd in typische kustarchitectuur en
uitgebaat door de familie Santy-Willems, later door
P. Bonehill. De familie Van Hollebeke nam de zaak
over en sedert 2012 is Caroline er uitbater. In 1988
waren er grondige verbouwingswerken.

HotelLesArcades

Het in villastijl opgetrokken hotel werd
in 1931 gebouwd voor Odiel Dhaese. Er
waren ooit 18 kamers en één badkamer
en iedereen verscheen op tijd voor
het ontbijt. Dochter Diane nam de
zaak over en sedert 2002 is het de 3de
generatie met Sylvie Desmidt die instaat
voor de uitbating van het ondertussen
grondig gerenoveerde pand langs de
Elizabetlaan.

Pavillon du Zoute

De hoteltraditie van de familie Schliiter
startte eind 19de eeuw met overgroot-
vader Joseph die een hotel ‘de Abdij’ in
Middelburg (Nederland) uitbaatte. In
1935 werd de Pavillon gebouwd voor O.
Verheyde en R. Nollet. In 1946 kwam
zoon Charles Schliiter voor de overname
van het hotel. Er werd verbouwd en
bijgebouwd in de Anglo-Normandische
stij. In 1970 nam zoon Herman en
Nadine Loeys de zaak over en een
volgende generatie met Marc Schliiter
zet heden ten dage de uitbating verder.
In 1998 staat Robin Schliiter in voor het
hotel St.Pol, iets verder in de Bronlaan.
Dit hotel kwam er 1963 met Aimé Bout,
later E. & R. Ryckebosch-Degryse.




