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Deze schitterende familie
foto, een opname (vermoede
lijk uit 1910) uit de studio
van Louis D’hont (*), toont
ons de Knokse familie
Sebastiaan Meysman
Theresia Schepens.
Zittend v.l.n.r.: Sebastiaan
Meysman Sr. (°Knokke 1848
- Nieuwvliet ..?..), Theresia
Schepens(°Knokke 24.11.1846 - 23.03.1939),
kleindochter Bertha Verheye, dochter ‘Mance’
Clémence en staand v.l.n.r.: Jules, Elisabeth,
Sebastiaan Jr. en schoonzoon Raymond
‘Renon’ Verheye. Dochter Marie ontbreekt op
deze foto.

Vader Sebastiaan was eind 19e eeuw
‘kleermaker’ en ‘Suisse’ in de parochiekerk
waarvan enkel nog het Romaans kerktorentje
rest naast de huidige St. Margareta kerk. Het
echtpaar woonde in de De Judestraat sedert
1876 ingeschreven (kadaster nr K 464); in
1898 werd de woonst uitgebreid.
In 1901 bouwde het gezin Meysman het hotel
‘Meysman-Schepens’ (zie foto - later ‘Hôtel
du Nord’, ‘Café du Nord’ thans Issy’s) op de
hoek van de Lippenslaan en het Verweeplein.
Op één na werden alle kinderen uit het gezin
hoteliers. Inderdaad, jongste zoon Sebasfiaan
jr. (Knokke 17.01.1890) was bakker in
Molenbeek en verbleef tijdens Wereldoorlogi

vanaf 1915 als vrijwilliger bij de logistiek
aan het IJzerfront. Hij werd ironisch genoeg
door de Spaanse griep geveld. Hij stierf op
26 oktober 1918 in het militair veldhospitaal
‘Porte de Gravelines’ in Calais, 14 dagen voor
de wapenstilstand. Hij werd begraven op de
stedelijke begraafplaats van Calais, Nord,
Sectie 1, rij 4, graf 1. Op de gemeentelijke
begraafplaats te Knokke (Deklerckstraat)
staat een herdenkingskruisje bij het ere-perk
van de Oud- Strijders 14-18.
Zijn broer Jules vocht ook mee aan het front
maar werd gevangengenomen. Hij wist echter
te ontsnappen en naar Nederland te vluchten.

(*)

Louis D’hont was vanuit Brugge naar Knokke overgewaaid
en startte er een schuldersbedrijf. Hij was ook fotograaf en
woonde naast de bakkerij bij de Loskaai (Gemeenteplein).
Pas in 1920 kwam zijn broer Charles D’hont naar de badstad
om er een fotohandel uit te baten. Een andere broer Achiel
woonde en werkte hier ook reeds sedert 1906. De zoon van
Achiel was André D’hont, beter gekend als ‘meester’ en
tevens journalist en fotograaf.
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Hotel Meysman-Schepens
op liet Verweeptein.

Bréartstraat, gebouwd door ene MaxArends in
1912. Zij bouwden een deel bij tot aan de hoek
van de Duindisteistraat en doopten het om tot
‘Hotel Excelsior’. Zoon Omer Van Houtte
(10.09.1906 - 20.08.1976) en Rosalie Vermeire

(01.09.1905 - 21.03.1994) namen het hotel over
in 1950. Omers broer Paul van Houtte baatte
het ‘Grand Hôtel Cenfral’ in de Lippenslaan
uit. De andere broer van Omer, Herman of
‘Armand,’ baatte het ‘Hotel Neptune’ uit en
daarna het café ‘Cap Nord’. Marie’s kleinzoon
Erik opende met zijn echtgenote Heide in
het nieuwe gebouw in 1978 het restaurant
‘Excelsior’. Kleindochter Claire huwde een
Duitser en emigreerde naar Köln / Duitsland.
De jongste kleindochter Nelly assisteerde haar
echtgenoot Rudi Verslype in hun apotheek in
de Lippenslaan.

Marie Meysman (Knokke 16.03.1878 -

Knokke 27.01.1982) en Juliaan ‘Jules’ Van
Houtte (Kn 9.08.1878 - 4.08.1933) baatten
aanvankelijk het ‘Grand Hôtel Communal’
uit, gelegen hoek Deklerckstraat / Edward
Verheyestraat. Van daaruit kochten zij het
‘Hotel Max Arends’ zeedijk / hoek Antoine

Hotel Excelsior





genaamd naar de nabijgelegen tram ‘terminus’
halte. Josepli Devisscher was de enige zoon
van vuurtorenwachter Henri Devisscher.
Zoon André Devisscher (Kn 10.05.1919
— 16.01.1990) zou met zijn echtgenote Irma
Loobuyck (12.0$. 1919) de zaak na W02
verder runnen tot 1977. Vermeldenswaard
is dat zij in 1954, na de omvorming van
de benedenverdieping tot winkelpanden,
voor het eerst aan de Belgische kust de
formule ‘Kamer met ontbijt’ invoerden. Na
de sloping van het hotel in 1978 kwam er
een appartementsgebouw. Kleinzoon Ivan
(Brugge 23.03.1942 - Knokke 5 juli 2003)
werd gevechtspiloot bij de Luchtmacht,
daarna ‘Captain’-lijnpiloot hij DAT Jongste
kleinzoon Marc bouwde in het domein van
de ‘Communicatie en Public Mfairs’ een
loopbaan uit in Brussel, eerst bij de Generale
Bank en later bij de Europese federatie van de
chemische industrie.

Hotel Terminus op de hoek
van de Kustiaan

en Antoine Bréarstraat.

Elïsabeth ‘Elisa’ Meysman (Knokke
26.07.1881 - 25.09.1971) huwde in 1912 met
Joseph Devisscher (Knokke 22.02.1885 -

18.08.1958.) die een aantal jaren steward was
geweest o.a. op de ‘Mbertville’ van de CMB
lijn Antwerpen-Matadi . Samen bouwden ze
in 1913 het ‘Hotel Terminus’, gelegen in het
Zoute, hoek Kustiaan / Antoine Bréartstraat,

Joseph Devisscher-Elisa Meysman en zoon André.



Clémence ‘Mance’ Meysman (Knokke 1882-
1955) huwde met Raymond ‘Renon’ Verheye
(Knokke 15.08.1884 - Brugge 08.02.1957)
en kochten in 1926 van Louis Demey het
‘Prince’s Hotel’. Het hotel omvatte eveneens
een afzonderlijke cinemazaal.
Dochter Bertha Verheye (Westkapelle
16.09.1906 - Knokke 22.02.1994) huwde met
onderwijzer - dichter Ward Vervarcke (Sijsele
30.10.1897 - Knokke 15.08.1958).
Samen hielpen ze het hotel verder beheren
tot 1958. Kleinzoon en kok Dirk Vervarcke
(Knokke 25.12.1931 - Oostkerke 11.07.1963)
zette het hotelbedrijf verder maar zijn carrière
als hotelier was door een plotse ziekte helaas
van korte duur. De jongere kleinzoon Marc
verkoos onderwijzer te worden.
Bertha’s zuster Lucie (Knokke 20.02.1912
- 31.07.1979) baatte met Gilbert Raepsaet
(Oostende 06.06.1912 - Knokke 25.09.1989)
de Prince’s cinema uit tot 1959. Het hotel
werd daarna door Roland Van Geeteruyen
gekocht, de cinemazaal ging afzonderlijk
naar M. Neyrinck. Het gehele complex
werd uiteindelijk in 2011 door nieuwbouw
vervangen.

Prince’s Hotel.

Renon Verheye en Clémence Meysman
en dochters Bertha en Lucie.
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Jules Meysman (Knokke 31.12.1886 - Knok
ke 1973) huwde met Martha van Waes (° Moer
beke-Waas 6.12.1891 - Knokke 29.08.1966)
en bouwden in 1922 het ‘Hôtel Royal’ op de
hoek van de Zeedijk en Zeewindenstraat in het
Zoute.
De zonen Robert (Knokke 21.02.1920 -

11.11.2006) gehuwd met Antoinette Vermeille
(Knokke 14.02.1921 - 16.02.2013) en Julien
Meysman werkten mee in de zaak respec
tievelijk als kok en administrator tot de
sloping in 1962. Dochter Cécile (Brugge
2 1.01.1924 - 11.06.1959) huwde met apotheker
Rudolf Chielens (Knokke 14.02.1915 -

09.11.2005). Zij hadden drie kinderen, Patrick
die binnenhuisarchitect is, Cathy (Brugge
20.06. 1948 - Knokke 02.03.1999) en Domy.
De jongste dochter van Jules, Marie-Thérèse
Meysman huwde in een tweede huwelijk
Emanuel ‘Manu’ Jacobs van het ‘Jacobs
Hotel’. Antoinette was de dochter van Frans
Vermeille, eigenaar van de ‘Brighton’ (hoek
Kustiaan-Ebbestraat). De Brighton zelf werd
uitgebaat door Robert Cosyn en later door de
weduwe Cosyn-Thiel.

Royal Hotel.

Marie Meysman , Theresia Schepens,
Rosa Vermeille en Eric Van Houtte. Sebastiaan Meysman.



Etisabeth, Jules, Martha Van Waes en Marie.

Jules Meysman. Marie Meysman.


